
                                   

 

 

  “Een kleine inspiratie-tuin,  

  maar met zó veel leven”:  

  de Vlindertuin van Nienke Plantinga, 

   Magnolia Tuinontwerp. 

 

 

“Neem je rust, ga eens zitten in je tuin en kijk”, zegt Nienke, “observeer wat er allemaal voorbij komt. 
Vlinders, libellen, gaasvliegen etc. En dat is nog alleen maar wat boven de grond gebeurt, je moest 
eens weten wat een drukte er onder de grond is. Dát is leven!” 

 

Nienke vindt het belangrijk dat het hele jaar door leven is in de tuin. En dat er iets te beleven valt. 
“Mien Ruys begreep dat ook. Zij zei: trek de natuur je tuin in, zorg voor beleving.” Nienke haalt het 
voorbeeld van de Vakkentuin van Mien Ruys aan. “Sta even stil bijvoorbeeld bij het vak met de rode 
bloemen, je denkt dat daarin niks te beleven is. Echter het tegendeel is waar!” 

 

Nienke heeft in haar inspiratie-tuin gekozen voor o.a. geraniums, salvia, vrouwenmantel die in de 
zomer veel insecten aantrekken. En ook staan grassen, berberis en varens die in de winter in hun blad 
en bessen blijven, waar insecten kunnen overwinteren. En de bloemen en bladeren van deze planten 
staan ten opzichte van elkaar in een mooi contrast, net als Mien Ruys dat deed. 

 

De inspiratie-tuinen in de Tuinen zijn in maart jl. aangeplant. 
Ze moeten nog in balans, in evenwicht komen. “Een tuin 
moet rijpen”, zegt Nienke, “zo groeit de vingerhoedskruid in 
haar Vlindertuin nog de hoogte in, zo komt er meer 
dynamiek. Een tuin heeft tijd nodig om uiteindelijk een mooi, 
levend schilderij te worden. Dán komt de beleving echt bij je 
binnen. Dat voel je!” 

 

 

Alles heeft liefde en aandacht nodig, anders is het zo weg.  

De liefde en aandacht is het waard: de tuin laat je je thuis voelen. 


