Troostende zonnestralen in het voorjaar:
“Here comes the sun”

van Jana Schmidtchen, Buro Mien Ruys.

Afgelopen maand maart was de donkerste periode van dit jaar voor Jana. Haar dierbare vriend was
toen opgenomen in een hospice. Jana bracht zijn laatste dagen door met hem. Wat haar moed en
hoop gaf was dat ze elke ochtend toen ze naar het hospice ging, de voorjaarszon zag opkomen. De
licht gele zonnestralen troostten Jana.

Het kleurenpalet van de zon, van licht geel naar fel oranje tot en met bruinige tinten komt terug in
haar inspiratietuin in de Tuinen. Toen Jana werd gevraagd om één van de inspiratietuinen in te
richten, was het niet moeilijk voor haar om een onderwerp te bedenken. “De zon is hét onderwerp”,
zei Jana toen spontaan.

In één oogopslag zie je de kleuren van de zon in haar beplanting terug. Ook de verbinding met Mien
Ruys valt op: robuuste plantensoorten zijn geplant die Mien Ruys ook zou gebruiken. Maar wel met
een knipoog naar deze tijd. Jana koos voor moderne variéteiten van bijvoorbeeld de Helenium en de
Echinacea. Zelfs zij heeft deze moderne variéteiten nog nooit eerder in een beplantingsplan
toegepast. Met recht is haar inspiratietuin ook een experiment!

Jana sluit af met haar boodschap aan de Vrienden van Tuinen Mien Ruys en Tuin-liefhebbers: “blijf
even stilstaan en besef hoe dankbaar het is dat de zon iedere dag weer opkomt. Ook al is het bewolkt
of valt er regen, de zon is er altijd... geniet van je tuin.”
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